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Terwijl de rest van de wereld deze zomer 

druk was met oorlogen en klimaatrampen, 

bogen Amerikaanse politici zich wekenlang 

over de vraag of unidentified flying objects 

(Ufo’s) bestaan. Tijdens openbare zittingen 

van het Congres werden getuigen gehoord. 

De belangrijkste– een ex-inlichtingenofficier 

- verklaarde onder ede dat het Pentagon 

bewijs achterhoudt. Nu is de term “Ufo” 

nogal vaag. Rare objecten zien we allemaal 

wel eens. Dat geldt zeker voor de 

psychedelica-gebruikers onder ons. Maar 

bestaan in vliegende schotels rondcrossende 

aliens? Dat is de hamvraag. 

Wis en waarachtig, zei de ex-

inlichtingenofficier. De man was een met 

zichzelf ingenomen verschijning, die zo 

opgewonden zijn verhaal deed, dat één detail 

naar de achtergrond verschoof: hij had zelf 

niets gezien. Hij had van anderen gehoord 

dat zij weer piloten hadden gesproken die 

een vliegende schotel hadden gezien. Hij 

had ook van anderen vernomen dat er in het 

grootste geheim stoffelijke resten van aliens 

waren geborgen. Zulke verhalen van horen 

zeggen zijn net zomin bewijs voor vliegende 

schotels als de Efteling dat is voor het 

bestaan van kabouters. Maar de 

Amerikaanse politici, vooral die van 

Republikeinse snit, traden deze wartaal met 

grote welwillendheid tegemoet. De 

redenering die zij daarbij volgden kon je 

bijna letterlijk van hun smalle voorhoofden 

aflezen: afwezigheid van bewijs is nog geen 

bewijs van afwezigheid. Het is een gouwe 

ouwe in de Republikeinse logica. Geen 

bewijs dat Biden minder stemmen haalde 

dan Trump? Komt omdat we hebben 

gehoord dat er is geknoeid met de 

stemmachines. Geen bewijs dat er weapons 

of mass destruction in Irak waren? Komt 

omdat we hebben vernomen dat Saddam 

Hussein alle bewijs heeft weggetoverd.  

Zijn er dan helemaal geen getuigenissen uit 

eerste hand? Nou en of. Neem het geval van 

de man die twee dagen lang compleet van de 

aardbodem verdween omdat hij in een 

vliegende schotel werd ontvoerd. Ja heus. 

Maar wacht: toen onderzoekers zijn verhaal 

tot op de bodem gingen uitzoeken, bleek dat 

hij die dagen in gokpaleizen en hoerenkasten 

had doorgebracht. Daarna moest hij wel nog 

met een goed verhaal thuiskomen. Kon hij 

weten dat moeder de vrouw vervolgens de 

pers inlichtte over zijn intergalactische 

ruimtereis? De klucht is na te lezen in The 

Reliability of UFO Witness Testimony, een 

wetenschappelijk boek van 700 pagina’s dat 

deze zomer verscheen. Ook in de VS. Het 

laat geen spaan heel van getuigen die 

spannende verhalen opdissen over vliegende 

schotels.  

In Nederland is er website die van dag tot 

dag bijhoudt waar in ons land vliegende 

schotels zijn gesignaleerd. Limburg is 

meestal slecht vertegenwoordigd. Uit die 

provincie druppelen er zo’n 10 meldingen 

per maand binnen. Blijkbaar hebben ze daar 

echt beter dingen te doen. 

 


